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BÀN  TRÒN
THÁNG 3

Thầy, cô có hạnh phúc?
Thiền sư Thích Nhất Hạnh có một câu nói: “Thầy cô giáo hạnh

phúc có thể làm thay đổi thế giới!”. 
Hạnh phúc là một trạng thái tinh thần mà sự đủ đầy về mặt vật

chất không hẳn sẽ tạo ra được một cách lâu dài, bền vững. Các thầy cô
sẽ cảm thấy hạnh phúc khi chính họ thấy tự tin, thấy được an toàn,
yêu thương và tôn trọng. Tuy nhiên, người giáo viên, đặc biệt là giáo
viên chủ nhiệm, giống như một chiếc đòn gánh, gánh một đầu là ban
giám hiệu nhà trường - phòng, Sở Giáo dục và Đào tạo và một đầu là
học sinh - phụ huynh. Có nhiều khi, những đòi hỏi, áp lực từ hai phía
khiến chiếc đòn gánh như oằn xuống. Vậy thì chữ “hạnh phúc” là hữu

hình hay vô hình đối với các thầy cô giáo?
Chuyên san Khoa học Xã hội và Nhân văn Nghệ An xin lược

đăng những ý kiến, tâm tư, suy nghĩ, tình cảm của các thầy, cô ở các
bậc học, các bộ môn, tuy không phải là tất cả, nhưng phần nào làm rõ

được liệu “Thầy, cô có hạnh phúc?”.



Thế hệ 4x, 5x chúng tôi, khi
chọn nghề dạy học không hẳn
đã yêu nghề. Khi đó dân gian

truyền tụng câu: “chuột chạy cùng sào mới vào
sư phạm”. Nhưng khi đã trở thành thầy giáo
rồi thì hầu hết đều dốc lòng dốc sức với nghề,
và đa số giáo viên đều cảm thấy hạnh phúc.

Khó khăn thời thập kỷ 60, 70, 80 thì nhiều
vô kể. Từ cái ăn, cái mặc, chỗ ở giáo viên, đến
trường lớp, đều khó khăn thiếu thốn. Thời kỳ
chiến tranh phá hoại còn lo thương vong, hầm
hào, sơ tán. Những năm 80 lương thực khó
khăn đến mức có người làm câu đối “Năm 80
gạo cũng 80/ Dân xứ Nghệ mắt vàng như
nghệ”. Đội ngũ giáo viên khi thì thiếu, phải
đào tạo cấp tốc, để giáo viên cấp dưới nhanh
chóng lên dạy cấp trên. Lại có khi nhập trường,
giáo viên thừa, còn nan giải hơn thiếu.

Nhưng thời đó chúng tôi cũng có nhiều
niềm vui. Vui vì được xã hội tôn vinh “Nghề
giáo là nghề cao quý, trong những nghề cao
quý”. Học sinh quý thầy cô đã đành, phụ
huynh cũng trân trọng nhà giáo. Chính quyền
thì quan tâm, nhất là khi có Quyết định
167/HĐBT ngày 01/01/1982 của  Hội đồng Bộ
trưởng (nay là Chính phủ) quy định hàng năm,
lấy ngày 20/11 là Ngày nhà giáo Việt Nam,
chính quyền có trách nhiệm đứng ra tổ chức

ngày truyền thống các nhà giáo. Chúng tôi
thực hiện lời Bác dạy “Dù khó khăn đến đâu
cũng phải thi đua dạy thật tốt, học thật tốt”.

Chúng tôi để khó khăn lại ở nhà, đến lớp
với học sinh bằng nụ cười tươi tắn, phong thái
đĩnh đạc, giáo án chuẩn bị kỹ càng. Ai cũng
thấm nhuần tinh thần “Mỗi thầy giáo cô giáo
là một tấm gương sáng cho học sinh noi theo”,
và “hết lòng vì học sinh thân yêu”. Mỗi khi có
học sinh nào do khó khăn quá phải nghỉ học,
chủ nhiệm lớp tìm đến nhà động viên gia đình
cho em tiếp tục học. Khi học sinh có biểu hiện
vi phạm đạo đức, chủ nhiệm cũng đến nhà
riêng trao đổi với phụ huynh. Giáo viên thường
nhận được lời trao gửi: “Trăm sự nhờ thầy!”.
Nếu có em nào hỗn láo, thầy dùng roi quất vào
mông, thì phụ huynh cũng đồng tình “Người
roi, voi búa”. Chúng tôi coi học sinh như con
em của mình. Học sinh cũng kính trọng, vâng
lời hơn ngày nay.

So với bây giờ, học sinh thời ấy có hạn
chế nhiều về ngoại ngữ, âm nhạc, tính sáng
tạo. Nhưng về đức hạnh rất đáng khâm phục
và tự hào, họ đã trở thành những thế hệ dũng
cảm trong chiến đấu, cần cù trong lao động sản
xuất, một số người 6x,7x trở thành nhân tài,
truyền lửa cho thế hệ 8x, 9x đang làm rạng
danh tổ quốc Việt Nam.
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Ông Thái Huy Bích - Cựu giáo chức huyện 
Hưng Nguyên:

Thế hệ tôi cảm thấy hạnh phúc khi được làm
thầy giáo



Nhưng thế hệ chúng tôi, không phải tất cả
giáo viên đều cảm thấy hạnh phúc. Một bộ
phận giáo viên quá khó khăn, sức khỏe yếu,
trang phục thiếu chỉn chu, phương tiện đi lại
là xe đạp “không chuông, không phanh, không
gác - đờ - bu”, học sinh nhìn vào mà ngán nghề
sư phạm. Cũng có giáo viên tìm cách làm kinh
tế để có thu nhập thêm, “chân ngoài dài hơn
chân trong”, bài giảng nhạt nhẽo, học sinh
không tập trung hay làm ồn, thầy cô phải quát
tháo để giữ trật tự lớp học, giờ học như tra tấn.
Trong trường hợp đó thầy giáo không hạnh
phúc, mà học sinh lại càng không hạnh phúc.

Nói về khó khăn, áp lực thì thời kỳ nào
cũng có. Nhưng mỗi giai đoạn có khó khăn khác
nhau. Khi ta yêu nghề thì ta sẽ vượt qua tất cả.
Khi ta coi học sinh như con em của mình thì ta
sẽ gần gũi, hiểu thấu, uốn nắn đúng cách, nâng
niu những chồi non sáng tạo trong mỗi em, trân
trọng những tính cách riêng có ở mỗi em. 

Để tất cả giáo viên đều yêu nghề, toàn tâm
toàn ý với nghề thì cần đổi mới đồng bộ. Chính

sách của nhà nước hấp dẫn để thanh niên chọn
ngành Sư phạm, như nước Đan Mạch chẳng
hạn. Từ đó sẽ chọn được nhiều nhân tài làm
nhà giáo. Thang lương phải khuyến khích Giáo
viên giỏi, Nhà giáo sáng tạo, để ai cũng say sưa
tìm tòi nghiên cứu cách thức đào tạo được
nhiều nhân tài. Nhà giáo tài năng có quyền
được giàu lên bằng tài năng của mình.

Xã hội phải tôn vinh nghề dạy học. Người
xưa nói “Không thầy đố mày làm nên” giờ vẫn
đúng. Học sinh rất vui khi thấy thầy cô lên lớp
bằng trang phục đẹp, nét mặt tươi tắn. Học
sinh rất buồn khi thầy cô dạy mình có tâm
trạng buồn chán, mang tai tiếng. Người xưa
nói “Ngọc cũng có vết”, nhà giáo cũng là
người, cũng có sai lầm khuyết điểm, cần uốn
nắn thường xuyên, nhưng  cần có phương pháp
tế nhị. Nhà trường mới biết chắc ai là người
cần loại khỏi nghề, ai là người cần phê bình
nhắc nhở để tiếp tục giảng dạy. Nghề giáo
cũng phải được sàng lọc, để những người
không xứng đáng sẽ chuyển làm nghề khác. 
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PGS.TS Đinh Trí Dũng - Đại học Vinh:
Hạnh phúc là điều có thật trên con đường

chúng ta đi qua, nếu mình biết trân trọng nghề
nghiệp đầy áp lực nhưng cũng đầy thú vị này

Nếu phỏng vấn các nhà
giáo: bạn có hạnh phúc
không? Thì tôi chắc chắn

sẽ nhận được nhiều câu trả lời rất khác nhau.
Có nhiều người đang đứng trên bục giảng,

nhưng thường than phiền chọn nhầm nghề.
Trong mắt họ, nghề giáo thu nhập thấp, lại đầy
khó khăn, áp lực: áp lực từ phía lãnh đạo, ban
giám hiệu, phòng, sở giáo dục, Bộ Giáo dục và
Đào tạo; áp lực từ phía phụ huynh, học sinh



(áp lực này đang ngày càng nặng). Câu chuyện
nghề giáo “nhàn” là chuyện của vài chục năm
trước đây, còn bây giờ các thầy cô giáo đang
phải “gồng mình” chống đỡ từ nhiều phía. Có
cô giáo tâm sự rằng nhà giáo bây giờ là phận
“con ong cái kiến”, sợ từ đứa trẻ mình đang
dạy sợ đi. Nếu thế thì còn gì là hạnh phúc nghề
nghiệp? Nhưng đồng thời, ở một phía khác,
cũng nhiều nhà giáo lại thấy mình đang hạnh
phúc, một hạnh phúc không hề cao xa nhưng
hoàn toàn có thật đang hiển hiện hàng ngày,
khi họ tìm thấy niềm vui trong sự nghiệp
“trồng người” của mình. Vậy hai chữ “hạnh
phúc” nhà giáo nên hiểu như thế nào? Câu
chuyện này càng có ý nghĩa khi Bộ Giáo dục
và Đào tạo đang muốn thực hiện chủ trương:
“xây dựng môi trường hạnh phúc trong nhà
trường”. 

Là một người có 38 năm đứng trên bục
giảng, tôi thấy không có chuẩn chung cho cảm
nhận hạnh phúc của mỗi người với ngành nghề
mà mình đang theo. Khi bước chân vào đại
học, tôi không chọn nghề giáo, nhưng rồi lại
gắn bó với nghề này và cho đến nay, tôi vẫn
thấy đây là nghề nghiệp phù hợp nhất với
mình, đem lại cho mình nhiều hạnh phúc thật
sự. Cũng như bao nghề khác, vui có, buồn có,
xót xa cũng có. Nhưng nhìn lại, nghề giáo vẫn
vui nhiều hơn buồn, hạnh phúc nhiều hơn bất
hạnh. Hạnh phúc trước hết do mình tự tạo lập.
Nghề giáo là nghề dạy người, vậy thì trước hết
nhà giáo phải sống đường hoàng, ngay thẳng
để học sinh, phụ huynh nể phục. Hãy giáo dục
học sinh bằng sự yêu thương, trân trọng, bằng
cả tấm lòng của mình. Đó là “quyền lực mềm”
nhưng rất uy lực của nhà giáo. Ngược lại, nếu
nhỏ nhen, kèn cựa, đố kỵ với đồng nghiệp,
phân biệt đối xử với học trò, biến học sinh, phụ
huynh thành chỗ kiếm chác thì làm sao tạo ra
hạnh phúc. Hãy tìm hạnh phúc từ những đôi

mắt trong veo của học trò mỗi giờ lên lớp,
hạnh phúc khi nhận một bó hoa từ sự kính
trọng, chân thành của các em học sinh. Hạnh
phúc khi trên mỗi miền quê ta qua, bỗng nghe
một tiếng chào thầy ấm áp... Có người bảo
nghề này là nghề “chèo đò ngang”, phần lớn
người qua sông quên ngay kẻ chèo đò. Sao lại
cứ phải bắt người qua đò nhớ người chèo?
Cuộc sống của các em có bao điều cần nhớ,
bao chuyến đò các em sẽ phải qua. Nhà giáo
đừng quá bận tâm vì những điều nhỏ nhặt,
những điều phiền lòng trên đường đi của mình.
Hãy nhìn sự lớn lên, trưởng thành của mỗi con
người, mỗi nhân cách mà mình góp phần tạo
dựng. Tôi rất tâm đắc với lời nói của một nhà
giáo: “Hãy phấn đấu làm nhà giáo của học trò
chứ đừng vì sự hài lòng của hiệu trưởng”.
Cũng đừng quá buồn vì những tiêu cực này nọ
trong ngành vì đó chỉ là số ít trong số 1,5 triệu
nhà giáo. Và hạnh phúc là điều có thật trên con
đường chúng ta đi qua, nếu mình biết trân
trọng nghề nghiệp đầy áp lực nhưng cũng đầy
thú vị này.

Tuy nhiên, cũng khó tạo ra hạnh phúc từ
mỗi giáo viên nếu không có môi trường giáo
dục nhân văn, dân chủ, chăm lo cho sự hoàn
thiện, phát triển nhân cách của mỗi người.
Hiện nay, môi trường giáo dục, văn hóa nhà
trường đang đứng trước nhiều thách thức.
Theo tôi, “xây dựng văn hóa nhà trường” trước
hết là xây dựng môi trường dân chủ, thân
thiện, hợp tác giữa hiệu trưởng, ban giám hiệu
và các nhà giáo; giữa các nhà giáo với nhau và
với phụ huynh, học sinh. Sao cho các chủ thể
trong trường có sự gắn bó, chia sẻ vì những
mục tiêu chung. John Dewey (1859-1952), nhà
giáo dục lớn, triết gia xuất sắc người Mỹ, tác
giả cuốn sách nổi tiếng “Dân chủ và giáo dục”
rất có lý khi nhấn mạnh mối quan hệ gắn bó
đặc biệt giữa dân chủ và phát triển giáo dục,
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vì: “Dân chủ bao giờ cũng bác bỏ nguyên lý
của quyền lực bên ngoài, vì thế nó buộc phải
tìm ra một quyền lực thay thế nằm bên trong
khuynh hướng nhân cách và mối hứng thú tự
nguyện; chỉ có giáo dục mới tạo ra được điều
đó” (John Dewey, Dân chủ và giáo dục, Nxb
Tri thức, Hà Nội, 2016, tr. 113, 41). 

Không phải ngẫu nhiên mà nhiều người
cho rằng xã hội là “cõi phàm”, nhưng có ba nơi
phải được xem là cõi thiêng là nhà thờ, nhà
chùa và nhà trường. Mặt trái của cơ chế thị
trường đang từng ngày từng giờ xâm nhập, tàn
phá “cõi thiêng” ấy. Do đó, nói như John
Dewey, “khi một xã hội trở nên phức tạp hơn,
người ta nhận thấy cần phải có một môi trường
xã hội dành riêng cho mục đích chăm lo tới
việc giáo dục các thành viên non nớt” (John
Dewey, Dân chủ và giáo dục, Nxb Tri thức, Hà
Nội, 2016, tr. 113, 41). Nhà trường có thể có

lợi nhuận, nhưng không thể vì lợi nhuận mà
làm méo mó các mục tiêu cao đẹp. Phải thực
sự coi “đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho phát
triển”.  Muốn vậy, các nhà giáo  phải được quan
tâm, chăm lo về môi trường làm việc, chế độ,
chính sách, lương bổng... để họ toàn tâm toàn
ý cho nghề. Các cấp lãnh đạo ngành phải thật
lòng “tạo ra động lực, giảm bớt áp lực” cho nhà
giáo, trong đó giảm những áp lực từ những chủ
trương, chính sách thiếu thực tế, nặng về hình
thức, “bệnh thành tích” như buộc giáo viên
phải có hàng loạt chứng chỉ ngoại ngữ, tin học,
chứng chỉ thăng hạng..., các cuộc thi sáng kiến
kinh nghiệm, thi giáo viên giỏi, học sinh giỏi,
xếp loại giáo viên hàng tháng..., mà phần lớn
trong đó chỉ gây thêm áp lực nặng nề cho giáo
viên, không góp phần tạo ra động lực thật sự
cho mục tiêu xây dựng trường học thân thiện,
nhà giáo hạnh phúc, học sinh hạnh phúc.
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Cô Phạm Thái Lê - Giáo viên Ngữ văn, Trường
Marie Curie, Hà Nội:
Bài toán cho đổi mới giáo dục để hướng tới người
dạy, người học thực sự hạnh phúc vượt khỏi khả

năng giải của thầy cô

Bạn có hạnh phúc không?

Ngay lập tức không thể có câu trả lời.
Ngay lập tức có câu trả lời đúng nhưng rồi sẽ
sai sau đó, hoặc ngược lại. Hạnh phúc không
ở bên ta mãi mãi. Hạnh phúc không tự tìm
đường đến với ta. Hạnh phúc là do ta tự tạo
dựng, tự kiếm tìm, tự cảm nhận. Không ai có
thể thay ta nếm trải đời ta, đong đếm chính xác
cuộc sống của ta có hạnh phúc.

Thầy, cô có hạnh phúc?

Nếu nhìn vào bức tranh giáo dục hiện tại,
bạn nghĩ, thầy cô có hạnh phúc? Phụ huynh
đến tận trường hành hung thầy cô giáo trước
mặt con trẻ. Học trò xông lên tát cô giáo ngay
trên bục giảng. Ngoài giờ lên lớp, thầy cô còn
phải làm rất nhiều những việc vô bổ, đầy tính
hình thức, chỉ để hoàn thiện hồ sơ, hoàn toàn
không phục vụ chuyên môn. Người thầy chịu



áp lực ba bề bốn bên từ trên phòng/ sở xuống,
từ phía nhà trường, từ phụ huynh, học sinh, từ
chương trình nặng nề, hàn lâm, giáo điều…

Những thầy cô hài lòng với hai chữ “ổn
định” của nghề giáo thì không sao, nhưng
những ai trăn trở chút với nghề thì thấy mình
đang trong môi trường ngột ngạt và bức bách.
Họ cũng muốn “thay đổi để hướng tới một
trường học hạnh phúc”, nhưng sự này giằng
níu sự kia, thành một vòng luẩn quẩn trói chân
họ. Bài toán cho đổi mới giáo dục để hướng
tới người dạy, người học thực sự hạnh phúc
vượt khỏi khả năng giải của thầy cô. 

Nhưng nếu chỉ nhìn thấy thế, thầy cô thực
sự bất hạnh? Và chỉ có bất hạnh? Không phải vậy!

Tôi đã đọc được ở đâu đó, điều này, và rất
tâm đắc: “Người ta không có tự do để khước
từ bất hạnh hay chạy trốn khỏi bi kịch, nhưng
có tự do chọn lựa thái độ của mình trước
những gì xảy ra”.  

Trước những gì đang xảy ra của thực
trạng giáo dục, tôi tìm hạnh phúc trong những
đôi mắt trẻ thơ đang hướng về tôi, tin cậy.

Trước chương trình sách giáo khoa ôm
đồm nặng nề và giáo điều, tôi chọn cái đơn
giản gần gũi dễ hiểu dễ áp dụng để dạy trẻ. Tôi
nỗ lực mỗi ngày để không biến mình thành
“thợ dạy”, “công nhân dạy học” như cách nói
chua chát về sự mòn cũ nhàm chán của công
việc. Và cho dù nhiều điều phi lí nhiễu nhương
đang bủa vây, tôi vẫn luôn thấy cái lõi của
nghề mình, là đang hướng trẻ tới những điều
cao đẹp, sống đẹp, học làm người TỬ TẾ. Tôi
vẫn nói với trẻ, và còn mãi nói điều này, như
một phương châm sống và hành động, như là
sự tự răn mình, rằng, sự học là muôn đời, biển
học là mênh mông; việc học ở trường là điều
quan trọng, nhưng học làm người tử tế quan
trọng nhất, học suốt đời, không có kì thi nào
kết thúc nó. Vì vậy, vượt lên mọi chương trình,
chúng ta có bài học làm người, vượt lên mọi
kiến thức, chúng ta dạy và học lẽ sống phải
đạo. Vừa dạy vừa học. Tôi tìm thấy niềm hạnh
phúc trong sự nỗ lực sống có ích như thế của
mình. Và tôi tâm niệm, HỌC TRÒ LÀ
NGƯỜI THẦY ĐẶC BIỆT CỦA TÔI.

Và tôi hạnh phúc, trong cái giản dị của đời
mình, nghề giáo.
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Thầy Hồ Tuấn Anh - Hiệu trưởng Trường THCS
Quỳnh Phương, thị xã Hoàng Mai:

Mô hình nhà trường truyền thống đang dần bị thay thế
bằng mô hình nhà trường hiện đại. Ở đó giáo viên

không còn quyền uy tuyệt đối của người thầy, học sinh
được tự do hơn, điều đó khiến cho một số giáo viên

không bắt nhịp kịp và cảm thấy bị áp lực, không được
tôn trọng

Theo tôi nếu nhìn
nhận công bằng thì
so với các giai đoạn

trước, ngày nay người giáo viên đến trường tự

tin, an toàn và được tôn trọng hơn rất nhiều.
Trong thời kỳ chiến tranh, người giáo viên đến
trường cũng như đi ra trận, lớp học bị bom đạn
bủa vây. Đến thời bao cấp, đời sống của người



giáo viên thiếu thốn đủ bề, trình độ đào tạo có
hạn. Có người 7+3, có người trung cấp…
Ngày nay giáo viên hoàn toàn tự tin về trình
độ đào tạo, kỹ năng sử dụng công nghệ, được
pháp luật bảo vệ, đời sống cũng không còn khó
khăn như trước. Đa số giáo viên đã yên tâm
với nghề, nỗ lực công tác. Nhiều người rất
thành công, thậm chí được thế giới tôn vinh
như cô Hà Ánh Phượng, giáo viên tiếng Anh
trường THPT Hương Cần, tỉnh Phú Thọ, đã lọt
vào top 10 giáo viên toàn cầu.

Vậy tại sao vẫn có nhiều người kêu ca,
phàn nàn, áp lực?

Thực ra nghề nào cũng có áp lực, nghề
nào cũng có người kêu ca. Chỉ có điều đội ngũ
giáo viên rất đông so với nghề khác và dễ tạo
nên hiệu ứng xã hội khi có mạng xã hội hỗ trợ.
Số người kêu ca, phàn nàn đó so với hàng triệu
thầy cô đang miệt mài với nghề là rất ít.

Rồi chúng ta cũng cần nhìn nhận một thực
tế là trong những năm gần đây, một số chính
sách tác động đến đội ngũ giáo viên theo chiều
hướng nhìn nhận nhà giáo cũng là một viên
chức bình thường như viên chức các nghề
khác, điều đó ít nhiều làm cho những ai còn ảo
tưởng “Nghề cao quý” có chút thất vọng. Cũng
có những chính sách còn bất cập khiến cho đội
ngũ nhà giáo băn khoăn. Cũng có những nhà
quản lý (Hiệu trưởng) gia trưởng, thiếu dân
chủ khiến cho giáo viên bất bình. Nhưng đó
chỉ là hiện tượng, khi những hiện tượng đó
được đưa lên mạng xã hội thì rất tiếc nó lại dẫn
dắt dư luận đi theo hướng đó càng tạo ra áp lực
cho giáo viên.

Mô hình nhà trường truyền thống đang
dần bị thay thế bằng mô hình nhà trường hiện
đại. Ở đó giáo viên không còn quyền uy tuyệt

đối của người thầy, học sinh được tự do hơn,
học sinh được tham gia vào hoạt động của nhà
trường nhiều hơn… Điều đó khiến cho một số
giáo viên không bắt nhịp kịp và cảm thấy bị áp
lực, không được tôn trọng, thậm chí có giáo
viên phạm sai lầm xúc phạm học sinh, vi phạm
đạo đức nhà giáo. Cộng thêm vào đó là cách
hành xử thô bạo của một số rất ít học sinh đối
với giáo viên khiến cho một bộ phận nhà giáo
cảm giác bất an.

Xã hội càng phát triển, đương nhiên đòi
hỏi vai trò, trách nhiệm của công chức, viên
chức nói chung, trong đó có đội ngũ nhà giáo
ngày càng cao. Nếu như chúng ta coi những
đòi hỏi đó của xã hội là áp lực không thể vượt
qua thì đương nhiên sẽ không thể hoàn thành
nhiệm vụ. Vì thế thay vì kêu ca, phàn nàn thì
mỗi giáo viên cần nỗ lực hơn để bắt nhịp kịp
với sự phát triển của xã hội.

Dù nghề dạy học có vất vả khó khăn đến
mấy, thì từ xưa tới nay luôn có nhiều người sẵn
sàng dấn thân. Có người dấn thân vì đam mê,
có người lúc đầu dấn thân vì miếng cơm, manh
áo rồi đam mê lúc nào không biết, chỉ cần bạn
biết tìm thấy niềm vui, sự đam mê với nghề thì
sẽ có hạnh phúc khi hành nghề. 
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Từ xưa đến nay, người giáo viên
thường được gọi là Thầy như
một sự trân trọng, tôn vinh. Bởi

lẽ, đó không chỉ là người truyền dạy kiến thức,
kỹ năng mà còn là tấm gương về tâm hồn,
nhân cách. Và khi, thực sự được coi trọng là
Thầy - với ý nghĩa đầy đủ trọn vẹn, khi đó họ
sẽ hạnh phúc.

Chúng ta cũng có thể hiểu đơn giản hạnh
phúc của thầy cô chính là khi họ được thỏa
mãn, tìm được niềm vui với nghề, với cuộc
sống. Theo tôi, điều đó được tạo nên bởi những
yếu tố cơ bản sau:

Thứ nhất là, những kiến thức, năng lực
của giáo viên truyền thụ đến học sinh và được
đón nhận nhiệt tình, sáng tạo, phục vụ thiết
thực cho cuộc sống. Khi đó, nó sẽ mang lại cho
giáo viên sự tự tin, phấn chấn trước học sinh,
đồng nghiệp, phụ huynh.

Thứ hai, hạnh phúc của thầy, cô là khi
nhân phẩm của mình được tôn trọng, tình
thương đến gieo vào tâm hồn học trò, nâng đỡ
tinh thần học trò và cũng được học trò, phụ
huynh ghi nhận, yêu thương.

Thứ ba, họ được làm việc trong một môi
trường an toàn (cả về thể chất lẫn tinh thần).

Như vậy, hạnh phúc là một khái niệm trìu
tượng (vô hình) nhưng hạnh phúc của thầy, cô

lại được tạo ra từ những hành động, việc làm,
suy nghĩ cụ thể (hữu hình) từ chủ quan của
người giáo viên và các yếu tố khách quan tác
động tác động từ bên ngoài: học sinh, phụ
huynh, dư luận xã hội, Bộ GD&ĐT, Sở
GD&ĐT…..

Một câu hỏi đặt ra là “Thầy, cô có hạnh
phúc?”.

Với tôi, ít nhiều đã thấy mình có chút
hạnh phúc. Đó là khi được học sinh của mình
tin yêu, trân trọng, phụ huynh tin tưởng. Là khi
học trò đạt kết quả cao trong kỳ thi, là giọt
nước mắt thút thít, ấm ức của trò khi bị mẹ
hiểu nhầm mà không biết chia sẻ với ai ngoài
cô. Hạnh phúc còn là trong cuộc họp phụ
huynh học sinh, cha mẹ các em đứng dậy đồng
loạt “cảm ơn Cô!” và ngân ngấn nước mắt xúc
động vì những gì Cô đã làm cho con em của
chúng tôi!… Khi ấy, hạnh phúc của giáo viên
không chỉ là của riêng giáo viên mà nó còn làm
nên những giá trị đối với công tác giáo dục.

Nhưng hạnh phúc của thầy, cô đã trọn vẹn
chưa? Thì thực sự là tôi chưa dám chắc! Bộ
trang phục có thể che đi khiếm khuyết của cơ
thể nhưng chẳng có trang phục nào che được
những nỗi niềm trong lòng người. Làm sao
thầy, cô có thể yên tâm dạy khi cứ canh cánh
nỗi lo mình sẽ được xếp hạng mấy? Có phải đi
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Cô Lê Thị Mai Hồng - Trường THPT Qùy Hợp
2, huyện Quỳ Hợp:

Thực tế, chúng ta sẽ không thể làm cho ai hạnh
phúc khi chính chúng ta không không hạnh

phúc. Sẽ rất khó để có được hiệu quả giáo dục
tốt nếu thầy cô đi dạy với một trái tim tổn

thương, một bộ óc đầy những âu lo



học để lấy thêm chứng chỉ A, B… nào đó để
được nâng hạng hay không? Tiền đâu, khoản
nào sẽ dùng để đi học lấy các chứng chỉ? Rồi
học sinh vi phạm (thậm chí những lỗi rất nặng)
phải giáo dục như thế nào để không bị gọi là
“kỉ luật học sinh” (điều cấm giáo viên không
được làm trong Thông tư 32). Đúng là, đi dạy
mà “trăm mối tơ vò”. Đó là chưa kể, hàng
ngày, các phương tiện thông tin đại chúng cứ
nói đi nói lại chuyện tiêu cực của giáo dục, dù
có sự việc diễn ra đã lâu giờ vì một sự việc nào
đó nó lại được “đào xới” lên trên. Trong khi
những tấm gương giáo viên “cõng” chữ lên
bản làng xa xôi để giao mầm tri thức, những
thầy cô cưu mang học trò như cha mẹ khi gia
đình em không may bị lũ cuốn trôi... và bao

nhiêu câu chuyện tốt đẹp về tình thầy trò chỉ
được nêu gương, nhắc đến vài lần rồi người ta
quên ngay chứ ít khi được chia sẻ rầm rộ như
nhưng tin về tiêu cực. Thật là đau lòng!

Thực tế, chúng ta sẽ không thể làm cho ai
hạnh phúc khi chính chúng ta không không
hạnh phúc. Sẽ rất khó để có được hiệu quả giáo
dục tốt nếu thầy cô đi dạy với một trái tim tổn
thương, một bộ óc đầy những âu lo. Như vậy,
khi thầy cô hạnh phúc - có được thật nhiều
niềm vui trong cuộc sống, thì sẽ lan tỏa những
điều tốt đẹp. Thầy cô hạnh phúc, học trò cũng
hạnh phúc, nhà trường hạnh phúc... và biết đâu
“có thể thay đổi thế giới” như lời Thiền sư
Thích Nhất Hạnh.

KHXH&NV NGHỆ AN - SỐ 3/2021 49

Cô giáo Trần Thị Hồng Hạnh - trường THCS Lý
Nhật Quang - Đô Lương:

Chúng tôi chạnh lòng vì những áp lực vô hình
mà xã hội đang đè nặng lên vai. Chúng tôi

trăn trở về hành trình phía trước...

Nghề dạy học chưa bao giờ là

dễ. Và cuộc sống hiện đại

đang đặt ra cho chúng tôi rất

nhiều khó khăn, thử thách, nhất là với những

giáo viên làm công tác chủ nhiệm. Có thể nói,

chưa lúc nào vai trò, vị trí của người thầy lại

được “soi xét” nhiều như bây giờ. Đó không

chỉ là sự nhìn nhận, đánh giá của xã hội, mà

ngay cả những người trong cuộc cũng không

ngừng trăn trở: liệu “thầy, cô có đang hạnh
phúc”?

Không thể phủ nhận, trong xã hội ngày
nay, những sự việc buồn trong giáo dục xảy ra
nhiều hơn. Và trong những câu chuyện đó, có
những giá trị, chuẩn mực đạo đức bị đảo lộn:
học sinh sợ giáo viên, giáo viên sợ phụ huynh,
giáo viên sợ học sinh... Thêm vào đó, cùng với
sự bùng nổ của mạng xã hội, cái tốt đẹp thì ít
được nhắc đến, cái xấu thì lan nhanh và tác



động của nó cũng thật khôn lường. Một vài cá
nhân vi phạm, một vài sự việc đơn lẻ bỗng
chốc trở thành sự ngờ vực, mất niềm tin của
xã hội đối với nghành, đối với những người mà
lâu nay vẫn được trân trọng gọi là “thầy”, là
“cô”.

Quả thật, chúng tôi rất buồn khi phải thấy
- phải nghe những câu chuyện như thế. Chúng
tôi chạnh lòng vì những áp lực vô hình mà xã
hội đang đè nặng lên vai. Chúng tôi trăn trở về
hành trình phía trước.... 

Nhưng nếu được hỏi “Thầy, cô có đang
hạnh phúc?” thì tôi không ngần ngại trả lời:
chúng tôi có hạnh phúc. Chúng tôi yêu nghề
và hạnh phúc khi được gắn bó với nghề cao
quý này. Và trên tất cả, chúng tôi vẫn tin: Giáo
dục là một môi trường mà ở đó tồn tại đạo lí,
tồn tại những giá trị nhân văn đáng trân trọng.
Bản thân tôi vẫn giữ được cho mình niềm đam
mê trong những giờ lên lớp; vẫn nhận được sự
yêu thương, tôn trọng từ các học sinh và cả sự

tin tưởng, giao phó của các bậc phụ huynh. Với
tôi, đó là hạnh phúc. Đương nhiên, ở đời,
chẳng có hạnh phúc nào toàn vẹn. Nhưng nếu
ta biết góp nhặt và nâng niu, hạnh phúc không
phải khó tìm.

Bởi vậy, theo tôi, thay vì bi quan, phán xét
về những “con sâu làm rầu nồi canh”, tại sao
chúng ta không nhìn rộng ra xung quanh để
thấy: có biết bao thế hệ học trò đã trưởng thành
từ tình yêu thương và sự dạy dỗ của thầy cô.
Và ngoài kia vẫn có biết bao nhiêu thầy cô vẫn
đang ngày đêm tâm huyết, miệt mài, trăn trở
với từng học trò, từng bài giảng. Và nếu ai đó
trong nghề vẫn đang hoài nghi về niềm hạnh
phúc của nghề thì hãy nhớ: “Không ai có
quyền hưởng hạnh phúc mà không tạo ra nó”.
Mỗi ngày đến trường nếu chúng ta mang đến
cho các em niềm vui, cảm hứng và động lực
học tập, nếu chúng ta biết trân trọng sự nỗ lực,
tiến bộ của các em, nếu chúng ta chịu đặt mình
vào hoàn cảnh của các em để chấp nhận và sẻ
chia.... thì tôi tin hạnh phúc của nghề là có thật.
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Đến nay tôi đã có gần 16 năm
đứng trên bục giảng nghĩa là gần
16 năm tôi gắn với nghiệp dạy.

Với tôi, mọi thứ đến với mình như một cái
“duyên” và tôi luôn xem đó là “thiện duyên”.
Dù rằng trong cuộc đời không tránh khỏi

những chông gai, thử thách và có cả những vấp
ngã, đau thương... Nhưng tất cả mọi việc, mọi
người ta gặp đều giúp ta sống tốt hơn, trưởng
thành hơn và bản lĩnh hơn. Với nghề giáo cũng
vậy. Tôi biết ơn vì nghề đã chọn tôi và tôi thấy
mình hạnh phúc khi được làm một nhà giáo.

Cô giáo Hà Thị Vinh Tâm - Trường THPT Cửa
Lò, Thị xã Cửa Lò:

Dù chúng ta có bắt gặp bất cứ khó khăn gì từ
học sinh, từ đồng nghiệp, từ xếp của mình thì
chúng ta hãy luôn mỉm cười đón nhận và có

quyền chọn lựa để luôn là người giáo viên hạnh
phúc!



Có ai đó từng nói: “Mỗi nhà giáo có một
ngôi sao mang tên là thiên lương chiếu mệnh”.
Vậy sứ mệnh của người thầy là đi gieo truyền
những hạt thiện lành. Như Vijaya Lakshmi
Pandit từng phát biểu: Mục tiêu của giáo dục
không phải là dạy cách kiếm sống hay cung
cấp công cụ để đạt được sự giàu có, mà đó phải
là con đường dẫn lối tâm hồn con người vươn
đến cái Chân và thực hành cái Thiện. Những
quả ngọt của chúng ta có được chính là sự
trưởng thành của trò. Mỗi học trò trở thành
người có ích là sẽ góp phần xây dựng một xã
hội phát triển và ngày càng tốt đẹp hơn. Tôi
thiết nghĩ đó là niềm hạnh phúc lớn nhất. 

Khi được đến trường, người thầy được
đem hết tâm sức, trí tuệ của mình để truyền giá
trị sống tích cực cho các em học sinh... Người
thầy không chỉ là người gieo tri thức với nhiều
kiến thức mới mẻ, lý thú, bổ ích mà còn là chỗ
dựa tinh thần, là niềm tin để học trò cảm thấy
hứng khởi trong mỗi tiết học, thấy bình yên,
được che chở, yêu thương khi đến trường...
Nghĩa là hình ảnh người thầy luôn có ý nghĩa
quan trọng đối với học sinh, có tầm ảnh hưởng
đối với biết bao cuộc đời khác. Năng lượng
của nguồn tri thức, của niềm hạnh phúc và sự
yêu thương vô bờ bến sẽ trở thành một phần
trong hành trình đến với tương lai của thế hệ

trẻ, giúp các em tỏa sáng và thành công trên
con đường mình lựa chọn. Đó là niềm hạnh
phúc bình dị mà lớn lao biết bao!

Còn niềm hạnh phúc và niềm vinh dự nào
lớn bằng khi trong quãng đời thanh xuân của
các em, chúng ta có mặt và đồng hành. Chúng
ta được sống lại những kí ức đẹp đẽ, được sống
lại những cảm xúc trong trẻo của tuổi học trò.
Đó là niềm hạnh phúc ý nghĩa và thương mến
mà nghề giáo đã mang lại cho chúng ta!

Khi đến trường, tiếp xúc với vô vàn
những tính cách, bắt gặp vô vàn tình huống từ
học sinh, từ đồng nghiệp,... người thầy được
cọ xát, được trải nghiệm nhiều cảm xúc... Dù
ở trạng huống nào, người thầy cũng phải biết
kìm nén cảm xúc, bỏ bớt cái tôi và luôn nghĩ
tới người khác, vì người khác để hành xử nhân
văn nhất, hướng đến những điều tốt đẹp nhất.
Đó là môi trường lý tưởng để mỗi người thầy
trau dồi về trí tuệ, phẩm hạnh... Đó cũng là
niềm hạnh phúc giá trị trên hành trình hoàn
thiện của mỗi con người!

Tóm lại, dù chúng ta có bắt gặp bất cứ
khó khăn gì từ học sinh, từ đồng nghiệp, từ xếp
của mình thì chúng ta hãy luôn mỉm cười đón
nhận và có quyền chọn lựa để luôn là người
giáo viên hạnh phúc!
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Một chân lí phổ biến bất biến
“Muốn có trò giỏi phải có
thầy giỏi, mẫu mực”; “Sản

phẩm tinh xảo chỉ được ra lò dưới bàn tay của
những người thợ lành nghề”. Người giáo viên
chủ nhiệm lớp ở trường phổ thông có một vị
trí rất đặc biệt trong việc tổ chức học sinh thực
hiện mục tiêu giáo dục toàn diện. Song chưa
bao giờ lịch sử giáo dục dân tộc lại đặt trên vai
giáo viên chủ nhiệm lớp một trọng trách nặng
nề như hiện nay.

Giáo viên chủ nhiệm được ví là Hiệu
trưởng nhỏ ở trường phổ thông. Bởi họ là
người đại diện cho hiệu trưởng nắm giữ tổ
chức, quản lí toàn diện học sinh một lớp. Bên
cạnh đó, giáo viên chủ nhiệm lớp là người đại
diện cho quyền lợi, nguyện vọng chính đáng
của tập thể học sinh; là cầu nối giữa các lớp
với lãnh đạo nhà trường và các giáo viên.
Ngoài ra, giáo viên chủ nhiệm lớp còn là cầu
nối giữa nhà trường với gia đình và các tổ chức
xã hội, là người tổ chức phối hợp, liên kết các
lực lượng trong quá trình thực hiện mục tiêu
giáo dục. 

Để thực hiện đầy đủ các chức năng trên
đây, đòi hỏi giáo viên chủ nhiệm phải nắm
chắc mục tiêu lớp học, cấp học, có những hiểu
biết về Tâm lý học, Giáo dục học có hiểu biết
về văn hóa, pháp luật, chính trị... Đặc biệt cần

có hàng loạt kĩ năng tổ chức động giáo dục
như: kĩ năng giao tiếp, ứng xử với các đối
tượng trong và ngoài nhà trường, kĩ năng
chuẩn đoán đặc điểm học sinh, kĩ năng lập kế
hoạch, kĩ năng tác động nhằm cá thể hóa quá
trình giáo dục học sinh (bồi dưỡng học sinh
giỏi, học sinh kém, học sinh ngoan, học sinh
hư, học sinh hư, học sinh năng khiếu),... Giáo
viên chủ nhiệm phải tự xác định như mình là
một diễn viên đóng nhiều vai và nhập vào vai
nào cũng phải làm thật trọn vẹn. 

Thế nhưng, không phải cứ đáp ứng đủ yêu
cầu trên là có thể thực hiện công tác chủ nhiệm
một cách suôn sẻ và thế là xong, mà giáo viên
chủ nhiệm còn bắt buộc phải hoàn thành công
tác giảng dạy chuyên môn ở lớp chủ nhiệm và
các lớp còn lại. Thậm chí có trường hợp giáo
viên chủ nhiệm đó còn kiêm nhiều chức vụ
khác trong bộ máy nhà trường. Đã thế, giáo
viên chủ nhiệm thời công nghệ 4.0 nhưng
không giảm được bao nhiêu về hồ sơ sổ sách,
nào là sổ chủ nhiệm, học bạ, các loại giấy tờ
bằng cấp, chứng chỉ, giáo án Hướng nghiệp và
Hoạt động ngoài giờ lên lớp... Chưa nói, công
tác chủ nhiệm không phải cứ có đầy đủ kĩ năng
là ứng phó linh hoạt được mọi tình huống diễn
ra trong lớp học để tất cả đều thuận buồm xuôi
gió. Công việc của người gieo hạt ấy thỉnh
thoảng vẫn gặp phải những “hạt ung, hạt lép”,
“con vàng, con bạc” nên chỉ cần lỡ lời với học
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Cô giáo Trần Thị Thanh, GV trường THPT
Lê Hữu Trác, ĐăkLăk:

Có một nỗi buồn mang tên giáo viên chủ
nhiệm 



sinh hay vung tay quá mạnh vì lời nói thiếu lễ
độ của học sinh với mình thì trong tuần ấy sẽ
bị hiệu trưởng mời lên “đàm đạo”, mà lý do là
có đơn kiện từ phụ huynh. 

Giáo viên chủ nhiệm nhiều khi cũng bị
họa vô đơn chí vì lòng tốt đặt không đúng chỗ.
Rõ ràng phụ huynh nhờ giáo viên theo dõi học
sinh chơi game, báo về nhà cho phụ huynh biết
để can ngăn, uốn nắn kịp thời nhưng khi học
sinh thù oán tông xe máy vào cô, lại không
nhận được lời xin lỗi và hỏi thăm của phụ
huynh… Ngàn lẻ những câu chuyện về học
sinh và phụ huynh thời nay mà giáo viên chủ
nhiệm cười trào nước mắt. Thêm nữa, Ban
giám hiệu nhà trường thì ban hành đủ mọi quy
định: giáo viên chủ nhiệm phải đến lớp sinh
hoạt 15 phút trước khi vào tiết học, mặc dù các
em có thể tự quản các buổi sinh hoạt này rất
tốt, rồi báo cáo gấp số lượng học sinh, các
khoản tiền… xoành xoạch theo tuần. Sở Giáo
dục và Đào tạo ban hành hết thông tư, chỉ thị
về trường cho giáo viên triển khai xuống học
sinh, tổ chức hết cuộc thi này đến cuộc thi
khác… Đúng là “Trăm dâu đổ đầu tằm” và
giáo viên chủ nhiệm là người cầm mũi chịu sào
trước các “thế lực” có hình theo tầng bậc ấy.

Truy nguyên nguồn gốc khiến giáo viên
chủ nhiệm rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan
như trên? Thực tế có nhiều nguyên nhân khác
nhau nhưng quy tụ lại chủ yếu từ hai yếu tố:

Về khách quan: Trách nhiệm của Bộ Giáo
dục đặt ra cho một giáo viên chủ nhiệm là quá
tải, trong khi công tác chủ nhiệm của người
giáo viên chỉ là công tác kiêm nhiệm và công
tác chính của họ vẫn là công tác chuyên môn.
Nhà trường - Ban giám hiệu tạo sức ép quá
nhiều đối với giáo viên chủ nhiệm. Tâm lý của
hiệu trưởng là học trò của lớp chủ nhiệm hư,
các khoản đóng góp không đúng hạn… là do
giáo viên chủ nhiệm. Một bộ phận học sinh

chịu ảnh hưởng xấu từ môi trường xung
quanh: phim ảnh trên mạng Internet, bạn bè,
hoàn cảnh gia đình. Và thông thường “rau nào
thì sâu nấy”, học sinh hư thường đi kèm với
cha mẹ không ra gì hoặc ngỗ ngược trong cách
ứng xử với giáo viên.

Về chủ quan: Xuất phát từ quy định trong
điều lệ của trường học mới là không cho phê
bình học sinh trước lớp, nếu là học sinh là sai,
phạt học sinh dù nhẹ cũng sai và lỡ tay đánh
học sinh thì càng sai hơn nữa,… thì chắc chắn
bị kỉ luật, có thể dễ đuổi khỏi ngành. Từ đó
giáo viên chủ nhiệm thường có tâm lý thôi làm
cho xong việc, không xảy ra chuyện gì nghiêm
trọng là được còn sau này như thế nào kệ học
sinh. Giáo dục học sinh ở lớp chủ nhiệm với
suy nghĩ không dám nhiệt tình nữa. Đặc biệt,
đa phần giáo viên chủ nhiệm đều có tâm lý vui
mừng khi có lý do khách quan nào đó và họ
được thoát cảnh chủ nhiệm.

Có thể nói chưa bao giờ học sinh phải
đứng trước một sự lựa chọn giữa cái tốt và cái
xấu, giữa tích cực và tiêu cực, giữa cái thiện,
giữa giá trị vật chất và giá trị tinh thần… như
ngày nay. Giáo dục không thể thiếu đi sự tâm
huyết, tận tụy và bản lĩnh của người giáo viên
chủ nhiệm. Tuy nhiên, nếu vẫn mãi tồn tại thực
trạng trên thì liệu chúng tôi còn đủ sức và tâm
huyết để làm? Một câu hỏi lớn chờ vào chức
năng của các ban ngành!
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